
Oecumenisch leerhuis over 'De zeven werken van barmhartigheid'

Hongerigen te eten geven.
Vreemdelingen opnemen.

Zieken bezoeken.
Doden begraven.
Dorstigen laven.
Naakten Kleden.

Gevangenen bezoeken.

De afgelopen jaren is een zekere traditie ontstaan om als Het Erfdeel en St. Stephanusparochie 
samen een paar leerhuisavonden aan te bieden. We zijn twee jaar geleden begonnen met 
leerhuisavonden rond 'de zeven werken van barmhartigheid'.  We gaan daar dit seizoen verder 
mee, door een paar mensen uit te nodigen die door hun werk of vrijwilligerswerk veel ervaring 
hebben met het 'barmhartige werk' gevangenen bezoeken en hongerigen en dorstigen te eten en
te drinken geven. Naast een inleidend gedeelte is er in het tweede deel van de avond ruimte voor
interactie en gesprek. 

Dinsdag 12 april: Ik had honger en jullie gaven mij te eten. 
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken

Deze leer/gespreksavond is in de vergaderzaal van Het Erf.( Atalanta 2, 7943 TA Meppel)
De inleiding en het gesprek gaan deze avond over de zin of onzin van het ontwikkelingswerk.
Te gast zijn Hans Geerse en Paulien Matze van de stichting 'Op de hoogte van Bolivia', die het

ontwikkelingswerk van binnenuit kennen.

Dinsdag 19 april:  Ik was gevangen en jullie hebben mij bezocht.
Deze leer/gespreksavond is in de St Stephanuskerk.

De avond denken we na over de zin en onzin van opsluiten, over wraak en over slachtoffers. 
Marie-José Dusseldorp, gevangenispastor in Zwolle is bij ons te gast.

Beide avonden zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur. Om 19.45 uur staan koffie en thee klaar.

Wiert Sarolea en Femke Groen vanuit Het Erfdeel en Dorenda Gies, pastor van de
Heilige Drie-eenheidparochie begeleiden de avonden.

Iedereen is welkom, ook als je maar één van beide avonden kunt!

In verband met de koffie en thee willen we graag weten hoeveel mensen er komen. 
Je kunt je opgeven op het prikbord in de gang van de kerk of bij Dorenda Gies

pastorgies@rkkerkmeppel.nl 
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